
Vrijdag 15 augustus om 11.30 uur 

Bij deze worden alle paardenliefhebbers met hun lievelingsdieren uitgenodigd 
op onze jaarlijkse zegening op de marktplaats te Eernegem om 11.30 uur. 

Een mooi aandenken en een gratis drankje wordt u aangeboden 
door de organisatie. 

Aansluitend is er een bepijlde wandeling van ongeveer 25 à 30 km voorzien 
voor ruiters en menners. 

Bij de start wordt een lunchpakket aangeboden. Onderweg is er een verzorgde 
stop met hapjes en drank. Bij aankomst kan u lekkere kip met frietjes en 

groenten eten. 

Startplaats: Ganzestraat te Eernegem (grote weide). 

Kostprijs volwassene Kostprijs kind onder de 12 jaar 

Stops VERPLICHT: 

Alleen eten: 

All-in: 

€ 20 

€ 22 

€ 40 

Stops VERPLICHT: 

Alleen eten: 

All-in: 

€ 15 

€ 15 

€ 25 

Verplicht inschrijven voor de wandeling VOOR zondag 10 augustus bij 

Pol Vansieleghem: 0475/451.852 of polvansieleghem@hotmail.com 

Hopende op een stralende 15e augustus …. Tot dan! 

Iedere deelnemer dient verzekerd te zijn voor BA tegenover derde. 
Met medewerking van Schipdonkmenners vzw. 
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